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6e Nieuwsbrief Vrienden van Windlust in 2023  

Beste Vriend(en) van Windlust,  

De vorige nieuwsbrief was van begin november Het najaar diende zich aan met rustig en onstuimig 

weer. Mooie ochtend-, en avondluchten, soms met veel wind en regen. Voor ons een tijd om in de 

molen een extra laagje kleding te gaan dragen. Een molen is 

niet verwarmd en ondanks dat we bezig zijn, kan het na 

verloop van tijd toch wel wat frisjes worden. De grote klussen 

zijn voorlopig gedaan. Is er dan nog genoeg om over te 

schrijven? Natuurlijk wel. Er gebeurd nog steeds van alles bij 

die witte molen van Westmaas. Veel leesplezier gewenst. 

 

Wij gaan met onze tijd mee 

In een tijd van gezond(er) en beter voor het milieu kwam Gerrit op het idee om onze zelf geplette haver 

te verwerken tot havermelk. “Gezond voor elck” zeiden ze vroeger. Zo moeilijk kan zelf maken toch 

niet zijn? Zo gezegd zo gedaan. Recept opgezocht op het wereld wijde web. Pannetje, staafmixer en een 

zakje geplette haver. Water erbij…En wie wil het proeven?  

Om eerlijk tegen u te zijn, versie 1 van het eindproduct 

zag er zowaar een beetje als melk uit, rook een beetje 

apart, en was echt NIET te hachelen. Bah ! Gerrit ging 

niet bij de pakken neerzitten. Zo snel opgeven, dat ging 

niet gebeuren. Hij ging aan de slag met de receptuur en 

kwam met versie 2. Ook deze mocht (of was het moest?) 

weer geproefd worden. De eerlijkheid gebied te zeggen 

dat deze niet ronduit ***rig was. Maar om nu te zeggen: 

Nog een glas? Nee hoor, ik had genoeg..  

Een weekje overpeinzen en de volgende zaterdag kwam Gerrit met versie 3. Een beetje warm water 

erbij, een scheutje olie en zowaar een wittig drankje wat ook gemengd bleef. Na geloot te hebben wie 

het “mocht” proeven kan ik u vertellen dat het “binnen” te houden was. Maar meer ook niet. Unaniem 

kwamen we tot de conclusie dat wij het recept van Gerrits’ havermelk niet met u gaan delen.  

De havermelk wordt zeker geen blijvertje. De havervlokken zelf  blijven zalig.. Die wel..  

 

 

 

 



 

Logeren 

Eind november was uw molenaar geheel toevallig in het 

prachtige restaurant de Koningshoeve aan de Botweg 1 te 

Klaaswaal. Ik vond het er voor een zaterdagochtend wel 

heel erg druk. Geen plekje meer op het parkeerterrein. 

Overal mensen en kinderen. Ik liep al te verzinnen wat ik 

nu weer gemist had. Dat zal niet de eerste en ook niet de 

laatste keer zijn (hoorde ik in gedachten mevrouw de 

molenaar al zeggen)  

Toen ik door de voordeur naar binnen liep snapte ik het meteen. Overal slingers en posters. En zingende 

kindjes.  De goedheiligman zou ie ochtend zijn opwachting maken en alle dorpskindertjes waren 

uitgenodigd. Een feestje sla ik niet snel af, dus ook 

deze molenaar schoof even aan. Tijdens het feest bleek 

dat een of andere onhandige Piet vergeten was een 

hotelletje of een B&B te regelen voor de Sint na het 

harde nachtelijke werken. Nu wist ik me nog te 

herinneren dat in het verleden de Sint ook had 

gelogeerd in de Molen. Ook nu dacht ik waarom niet 

en riep door de zaal dat de Sint, als hij het zag zitten, 

hij gewoon weer bij ons kon komen logeren. Voor de 

Pieten was ook plek, maar die moesten nog wel even 

slaapzakken gaan regelen. U snapt het al, de Goedheiligman blij, Pieten opgelucht en een groot applaus 

van alle kindjes in de zaal. Aan het eind van de middag is de Sint nog even langsgekomen om vast wat 

koffers af te gooien en om hier en daar wat lekkers in een of andere hoek te gooien.. (is een liedje van 

gemaakt)  De Sint heeft genoten van zijn verblijf en wie weet tot volgend jaar. 

De uitdeelbroodjes 

Het is inmiddels een traditie geworden. De uitdeelbroodjes gemaakt van Zeeuwse Vlegeltarwe. Ook dit 

jaar heeft onze dorpsbakker, de Echte bakker Kees 

Braal geheel belangeloos het bakken voor zijn rekening 

genomen. Een kleine 150 broodjes in allerlei varianten. 

Wij zijn de bakker daar elke keer weer enorm dankbaar 

voor.  

Dit jaar waren we op 9 december te gast bij de Kerstfair 

in de Munnik. Een mooi plekje in de zaal naast de 

kerststukjes. Een gezellige drukte. Vanaf het moment 

dat de zaal open ging werd onze tafel bestormt met 

“vrienden” die hun broodje kwamen uitzoeken. Mooie gesprekken hebben we daar gehad en meteen 10 

nieuwe vrienden gescoord. Rond half twee waren alle broodjes uitgedeeld. We kijkenterug op een zeer 

geslaagde dag.   

 

 

 

 



 

 

1e keer asjemenou. 

Ook deze molenaar is wel eens een zaterdagje vrij. Dan wordt er waar- 

genomen door Ab en of Gerrit. We zijn er trouwens ook vaak zat met zijn 

drieën. Die ene zaterdag had ik dus geen dienst. Zoals elk jaar gaat na de 

Sinterklaas onze “kerstster” de wieken in. Een routineklusje inmiddels. Daar 

schuilt nu net het gevaar. Aan de onderste wiek wordt de ster vastgemaakt. 

Het verlengsnoer wordt “even” over de wiek naar boven gelopen. Over het 

wiekenkruis heen naar de tegenovergestelde wiek om vervolgens weer naar 

beneden te worden geleid.  Onderweg word alles goed gezekerd. De molen 

moet per slot van rekening wel gewoon kunnen blijven draaien. Tegen elke 

prijs willen we een zelf gefabriceerde vallende ster vermijden. Ik kwam dus 

op mijn vrije zaterdagavond het dorp binnen komt rijden, en keek toch even 

omhoog naar de ster. Was het u ook opgevallen?  De mannen hadden de ster 

prima bevestigd beneden…Maar als je dan een wiek 180 graden draait, dan 

hangt de ster echt ondersteboven. Het was niet het beste weer toen de ster 

bevestigd werd. Daar hadden ze gelijk in, maar als “schuldige” molenaar 

hoor je dit nog wel een paar keer. Inmiddels staat het goede puntje gewoon 

weer recht omhoog. 

2e keer asjemenou. 

Aan het eind van elke zaterdag smeren we in de kap van de molen de as voor en achter, strijken we de 

vlag en zetten we de “stut” erin. Een extra beveiliging 

tegen het achteruit draaien van de wieken. Ook lezen 

we de tellerstand af. Belangrijk om bij te houden 

hoeveel omwentelingen de molen maakt. Bij 

voldoende omwentelingen ontvangen we een 

draaipremie. Op weg naar beneden, op de steenzolder 

viel ons opeens op dat een van de stalen banden die 

normaal strak om het kunststeenkoppel zit, nu los lag. 

Bij nadere inspectie 

bleek dat de band op 

de las was gebroken. Hoe dan? Vraagt u zich misschien af. Dat doen wij 

ook. Geen idee. Als je de las goed bekijkt is die niet heel erg goed. Ik 

mag er eigenlijk niets over zeggen want ik kan helemaal niet lassen, 

maar echt fraai ziet het er niet uit. Die banden zitten er niet voor niets. 

Als de steen met een flinke snelheid draait en door de inwendige 

krachten zou breken, houden die banden de boel bij elkaar en zorgen er 

voor dat de stukken steen niet door de molen vliegen. Ik heb foto’s 

gezien van wat voor ravage dat op kan leveren. De molenmaker zal de 

band gaan herstellen. Dat kunnen we niet zelf. Wel kunnen we 

assisteren bij het herstel, wat we dan ook doen.  

 

 

 



 

 

De kerstbroodbakworkshops 

Dit is een nieuwsbrief van tradities geworden. De inmiddels razend populaire broodbakworkshops bij 

bakker Jan de Koning in het bakkerijmuseum “De 

oude Bakkerschuur” te Maasdam was 4 dagen na het 

uitkomen van de nieuwsbrief  volgeboekt.  We 

hadden zo een derde workshop kunnen vullen ware 

het niet dat Jan het in de decembermaand altijd heel 

druk heeft. Daar was helaas deze keer geen ruimte 

meer voor. Op beide dagen is er lekker gewerkt en 

aan het eind van de workshop ging iedereen voldaan 

en met een volle tas met lekkere verse en vooral 

eigen baksels weer naar huis.  

Wilt u dit ook een keer meemaken? Houdt de nieuwsbrieven in de gaten en reageer snel.   

De Nieuwjaarsborrel.  

Ik heet u van harte welkom om op 1 januari 2024 van 16.00 uur tot 18.00 uur, met de Vrienden van 

Windlust, onder het genot van een glaasje Glühwein en vergezeld van een wafeltje, het nieuwe jaar in te 

luiden.  

Mede namens alle vrijwilligers van Windlust.  

 

Bob van der Hee (1e molenaar) 


